
Protestantse Gemeente Aalden  
29 oktober 2023, 10.00 uur 

de zesde zondag van de herfst 

 
 

Muziek bij binnenkomst 

 

Welkom en mededelingen door de diaken 

 - Wij gaan staan –  

 

Intredelied   Psalm 130: 1 en 2 ‘Vanuit het diepe duister’  

    Uit de Nieuwe Psalmberijming  

1. Vanuit het diepe duister 

vind ik geen uitweg, Heer.  

Ik schreeuw om redding: luister, 

geef aandacht, reageer.  

U kent mijn hele leven,  

mijn zondige gedrag. 

Toch wilt U steeds vergeven. 

Uw naam verdient ontzag.  

 

2. Ik blijf de Heer verwachten,  

mijn ziel ziet uit naar Hem. 

Zijn woord vult mijn gedachten; 

ik hunker naar zijn stem. 

De Heer laat van zich horen, 

blijf hopen, Israël! 

Eens zal de morgen gloren 

van redding en herstel. 

 

Bemoediging en groet 

 

- Wij gaan zitten –  

 

Kyrie: Luisterlied:  Genade, Heer, hoor ons gebed  

In KRO-NCRV’s Petrus in het land  

https://youtu.be/BhJqrRMB7dg?si=o07fFteOqriYMobD 

 

Gebed om de heilige Geest 

 

De heilige Schrift, gesproken en gezongen 

 

Eerste lezing   Spreuken 3,1-8 (NBV 21)  

 

Zingen   Lied 713: 1 en 2 ‘Wij moeten Gode zingen’ 

 

Evangelielezing   Matteüs 22,34-46 (NBV 21)  

 

Zingen   Lied 320: 1, 3 en 5 ‘Wie oren om te horen heeft,’ 

about:blank


 

Uitleg en verkondiging 

 

Antwoordlied   Lied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig.  

    t. H. Oosterhuis. M.  L. van Dijk Uit: Geroepen om te zingen 

 

Woorden van afscheid en zegen bij de verhuizing van Gert, Els en Gertjan Stolte 

Lied voor onderweg 416: 1, 2, 3 en 4 

 

Dienst van de gaven en gebeden 

Herinnering aan de gaven 

 

Meditatieve muziek 

 

Gebeden 

Gebed over de gaven 

Dank- en voorbeden 

Stil Gebed 

Onze Vader 

 

Zending en Zegen 

 

Slotlied   Lied 423: 1, 2 en 3 ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’  

Zegen  

v. … 

g. Amen (gezongen) 

 


